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Gent, februari 2026
Beste kringlid,
Na de lezing over het gevangeniswezen zijn we nu hélemaal ontketend en leggen we jullie in
deze brief maar liefst 3 nieuwe activiteiten voor. Een exotische voordracht, een idem dito

concert en een fleurige rondleiding.

De voordracht gaat door op donderdag 12 maart om 20u00 in het Paulushuis.

INDIA, DE ONZICHTBARE GIGANT

door Gie Goris
journalist, ex-hoofdredacteur MO*

India is nog te vaak terra incognita of, erger nog, een leeg doek waarop Europeanen hun
exotische verlangens projecteren. Daardoor missen we zowel de groeiende geopolitieke
betekenis als het enorme potentieel van het land, en omdat we de interne spanningen en
ongelijkheden niet zien, vergissen we ons vaak in partners.

Om een einde te maken aan die schadelijke India-blindheid schreef Gie Goris “INDIA. De
onzichtbare gigant”, een actuele inleiding op hét land van de toekomst. Het is tijjd om de
Aziatische eeuw niet enkel door de bril van de opkomende macht van China te zien. India
heeft de grootste bevolking ter wereld (1,4 miljard mensen), is de vijfde economie ter wereld
en tekent de hoogste groei onder grote economieén op. Maar India is veel meer dan cijfers,
veel meer dan een land met toekomst, veel meer dan zijn verleden.



http://www.culturelekringsintpaulusgent.be/

Een middelbare opleiding als elektricien, een universitair diploma als
godsdienstwetenschapper: dan moet je wel in de journalistiek terechtkomen.

Eerder werkte Gie Goris voor de ngo Broederlijk Delen, daarna werd hij hoofdredacteur van
Wereldwijd Magazine. Vanaf 2003 was hij 17 jaar lang hoofdredacteur van MO*, dat hij mee
hielp oprichten.

Binnen het journalistieke werk groeide een focus op Azié (vooral Zuidoost-, Zuid- en
Centraal-Azi€), op kunst, cultuur, interculturaliteit en identiteit, op globalisering en conflict.
Dat resulteerde o.a. in reportages uit Afghanistan, Iran, Pakistan, India, Zuid-Afrika... en in
vele interviews met o0.a. Toni Morisson, Ellen Johnson-Sirleaf, Joseph Stiglitz, José Ramos-
Horta, Hans Blix...

In 2011 publiceerde hij het boek Opstandland. De strijd om Afghanistan, Pakistan en Kasjmir
(De Bezige Bij), in 2024 volgde INDIA. De onzichtbare gigant (Lannoo).

Dezelfde klemtonen drukken zich ook uit in de boeken die ondertussen door hem
geredigeerd werden, o.a. God met ons. Wereldwijde verhalen over godsdienst en geweld
(1997), Wereldbeeld, een fotoboek (2002), De kracht van diversiteit. Globalisering, cultuur
en verschillen. (Met bijdragen van oa Noam Chomsky, Benjamin Barber, Edward Said, Tariq
Ali...2002), Truth*out. Revenge of the real world (2007) om er maar enkele te noemen.

Sinds eind 2020 is Gie Goris met pensioen, en werkt hij verder als freelance journalist en
spreker.

De voordracht gaat door in de bovenzaal.
De maximale capaciteit is 130 personen. Deuren openen om 19u15.
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Twee dagen nadien op zaterdag 14 maart om 20u00 trekken we van het Indische
subcontinent richting Afrika, meerbepaald Mali. Oftewel, Mali komt naar De Centrale

TRIO DA KALI
Concert : Griottradities uit Mali
De Centrale, Gent

Maak kennis met drie topmuzikanten die opgroeiden in families die de eeuwenoude
griottraditie in ere houden. Mooier kan en zal Malinese muziek niet worden. Noem Trio Da
Kali gerust een supergroep.

Zangeres Hawa Kassé Mady Diabaté is de dochter van Kassé Mady Diabaté, een van de
grootste stemmen die Afrika ooit voortbracht. Madou Kouyaté is de zoon van Bassekou
Kouyaté, grootmeester op de ngoni (West-Afrikaanse luit). En Lassana Diabaté, die de
artistieke lijnen uitzet, is dé autoriteit op de balafoon (de iconische xylofoon-met-
fleskalebassen uit de griot-traditie). Een indrukwekkende tour d’horizon met een al even
indrukwekkend trio.

We reserveerden voor jullie 50 plaatsen. Deelname is enkel voor leden.

Inschrijven en betalen:

- Via https://datumprikker.nl/p4xy9baesrijesig9 schrijf je in voor het concert.
o | Elke deelnemer dient individueel in te schrijven. Kom je bijvoorbeeld als
koppel, dan moet je 2 personen apart inschrijven

- Na inschrijving verwachten we de betaling van 17€/pers,
- Graag binnen de 3 werkdagen betalen op het rekeningnummer

BEG65 0014 9289 7896 met de vermelding KALI.

Indien de betaling niet tijdig gebeurt dan wordt je plaats opnieuw vrijgegeven.
- Problemen met internet of met inschrijven? Bel dan naar Miet op 0474 56 70 06.
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https://datumprikker.nl/p4xy9baesrjesig9

Begin mei zitten we volop in de lente. Op zaterdag 2 mei om 10u00 gaan we die opsnuiven
en bekijken in ons eigenste Citadelpark.

GENTSE FLORALIEN
Bezoek met gidsen
Citadelpark Gent

Geniet van 10 dagen bloemen- en plantenpracht in het kunstenkwartier van Gent.

Nationale en internationale kwekers, siertelers en floristen geven het beste van zichzelf en
nemen je mee in de kleurrijke wereld van bloemen en planten. Floralién Gent 2026 staat in het
teken van verbinding en hoe planten en bloemen hieraan een steentje bijdragen.

We reserveerden voor 60 gelukkigen dit bezoek met gidsen. Activiteit is enkel voor leden.

Afspraak om 9u45 aan de ingang van het Kuipke, Eugéne Felixdreef.

Inschrijven en betalen:
Via https://datumprikker.nl/paxuubvtx2vyesi42
- Elke deelnemer dient individueel in te schrijven. Kom je bijvoorbeeld als koppel,

dan moet je 2 personen apart inschrijven
- Na inschrijving verwachten we de betaling van 28 €/pers
- Inschrijven kan uiterlijk tot 26 februari
- Graag binnen de 3 werkdagen betalen op het rekeningnummer
BEG5 0014 9289 7896 met de vermelding FLORA.
- Problemen met internet of met inschrijven? Bel dan naar Miet op 0474 56 70 06.
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We hopen U op de voordracht, het concert of op de Floralién te kunnen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur van de Culturele Kring Sint—Paulus Gent



https://datumprikker.nl/paxuubvtx2yesi42

