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         Gent, november 2025 
 
Beste kringlid, 
 
 
Hier zijn we alweer met een nieuwe portie cultuur waarmee we het wonderlijke jaar 2025 
uitzingen en 2026 onder een gouden gloed inluiden.  
Dat doen we met een voordracht, een koorconcert en een museumbezoek. 
 
De voordracht gaat door op donderdag 4 december om 20u00 in het Paulushuis.  
 

 
WONDERLIJKE WERELD 

door Barbara Vinck 
classica 

  

Met de opkomst van moderne technologie voelt het soms aan alsof wonderen de wereld 

helemaal uit zijn. Niet alleen de verste streken op aarde maar ook de ruimte worden in kaart 

gebracht, vreemde medische en meteorologische fenomenen kunnen verklaard of zelfs 

vermeden worden, het internet, en in het bijzonder AI, beantwoordt elke mogelijke vraag die 

een mens kan stellen.  

We denken misschien wel dat wonderen, en de bijhorende emotie verwondering, enkel 

thuishoren in het verleden. Als we echter kijken naar de afgelopen eeuwen, zien we dat 

wonderen soms meer en soms minder geloofd werden, en dat verwondering zeer 

tegenstrijdige reacties uitlokte. Struisvogeleieren, kometen, monsters, mineralen en 

wetenschappelijke uitvindingen... van de Middeleeuwen tot de Verlichting dienden ze als 

verzamelobject, als startpunt van filosofisch onderzoek of religieuze extase, als verleiding 

en afleiding, en soms zelfs als gevaarlijk propagandamiddel. 

 

http://www.culturelekringsintpaulusgent.be/


Barbara Vinck raakte gefascineerd door wonderen tijdens haar onderzoek naar de 

allereerste geschiedschrijver, Herodotus. Zijn werk legde de basis voor de catalogus van 

wonderen die in deze lezing aan bod zal komen, van de middeleeuwen tot de moderne 

periode." 

Na haar studie taal- en letterkunde Latijn-Engels aan de Universiteit Gent trok Barbara Vinck 

dankzij een beurs naar de Columbia University of NYC voor een doctoraat in de klassieke 

filologie. 

 

 

Nadien volgden nog diverse lesopdrachten zoals Engels in Shenzen in China, OudGrieks en 

klassieke cultuur in Athene, Engels en Nederlands aan de Europese school in Brussel en 

klassieke talen in middelbare scholen in de regio Gent. 

De voordracht gaat door in de benedenzaal.  

De maximale capaciteit is 130 personen. Deuren openen om 19u15. 

 



Een week later op donderdag 11 december om 20u00 zingt het Gents Universitair Koor de 
pannen van het dak van onze eigenste Sint-Pauluskerk. 
 

 

CARMINA BURANA 
door het Gents Universitair Koor 

Sint-Pauluskerk, Smidsestraat Gent 

 
 
 

 



Carl Orff’s Carmina Burana is een energiek en meeslepend werk dat gebaseerd is op 
middeleeuwse gedichten en liederen. De teksten, geschreven door reizende studenten en 
monniken, gaan over alles wat het leven rijk maakt: de kracht van het noodlot, liefde, wijn en 
feest. 
 
Orff vangt die levendige, vaak uitbundige sfeer in muziek die tegelijk krachtig en toegankelijk  
is. Van de daverende ritmes tot de intieme koorpartijen: Carmina Burana neemt je mee in een 
meeslepende muzikale reis waarin eeuwenoude woorden opnieuw tot leven komen. 
 
We reserveerden voor jullie 60 plaatsen. Deelname is enkel voor leden. 
 

Inschrijven en betalen:  

- via https://datumprikker.nl/p3xw7388itrdkqyi schrijf je in voor het concert. 

o ! elke deelnemer dient individueel in te schrijven. Kom je bijvoorbeeld als 

koppel, dan moet je 2 personen apart inschrijven   

- Na inschrijving verwachten we de betaling van 19€/pers,  

- Graag binnen de 3 werkdagen betalen op het rekeningnummer  

BE65 0014 9289 7896 met de vermelding GUK.  

Indien de betaling niet tijdig gebeurt dan wordt je plaats opnieuw vrijgegeven.   

- Problemen met internet of met inschrijven? Bel dan naar Miet op 0474 56 70 06. 

 
 

 
  

https://datumprikker.nl/p3xw7388itrdkqyi


Het nieuwe jaar zetten we op 10 januari in met een museumbezoek met gidsen. We gaan 
daarvoor naar het KMSKA te Antwerpen. 
 

Donas, Archipenko & La Section d’Or 
Betoverend Modernisme 

KMSKA Antwerpen 
 
Laat je betoveren door kleur, vorm en beweging in het modernisme van de Antwerpse 
kunstenares Marthe Donas. Voor het eerst toont een expo haar centrale rol binnen de 
internationale avant-garde, naast het werk van haar toenmalige partner, de Oekraïense 
beeldhouwer Alexander Archipenko. 
 

                
 
Samen tillen ze hun vernieuwing naar een hoger niveau. Omringd door topstukken van 
bevriende kunstenaars als Mondriaan, Modigliani, Goncharova en Vassilieff geven het oeuvre 
en verhaal van deze vergeten hoofdrolspeelster een kijk in een modernisme dat kleurrijk, 
grensverleggend en verrassend genderdivers is. 
 
We reserveerden voor jullie 60 plaatsen. Activiteit is enkel voor leden. 

 

Afspraak om 8u30 aan de Sint-Paulusschool in de Marathonstraat 35 in Gent. 

Parkeren in de buurt kost er 3,5€ voor de hele dag. 

Onze bus vertrekt stipt om 8u45. Aankomst terug in Gent is voorzien rond 13u30. 

 

Inschrijven en betalen:  

Via https://datumprikker.nl/psxg95fqvc7dunhg  

- elke deelnemer dient individueel in te schrijven. Kom je bijvoorbeeld als koppel, dan 

moet je 2 personen apart inschrijven   

- Na inschrijving verwachten we de betaling van 40 €/pers,  

Museumpas-houders betalen 20 €/pers. 

- Graag binnen de 3 werkdagen betalen op het rekeningnummer  

BE65 0014 9289 7896 met de vermelding DONAS.  

Daarmee betaalt u de bus, toegang tot de tentoonstelling en de gidsen.  

- Problemen met internet of met inschrijven? Bel dan naar Miet op 0474 56 70 06. 

 
 

 

https://datumprikker.nl/psxg95fqvc7dunhg


We hopen U op de voordracht, het koorconcert of ons museumbezoek te kunnen 

verwelkomen.  

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het Bestuur van de Culturele Kring Sint–Paulus Gent 
 
 


